
Bespreking van 'De andere kant van de Muur' 
Vier bijeenkomsten rondom dit boek 

Munther Isaac, geboren in Bethlehem, is Luthers predikant. Hij hoort tot de 
kleine christelijke minderheid van Palestijnen. Met zijn boek wil hij medechris- 
tenen in de Westerse wereld de ogen openen voor de andere kant van het verhaal. 

'Dit boek nodigt jou uit om aan de andere kant van de Muur te gaan staan en te 
luisteren naar onze verhalen en te kijken door onze ogen. Ik vraag je nederig mij 
toe te staan met je te delen hoe Palestijnen God ervaren, de bijbel lezen en hoe zij 
zijn aangeraakt en bevrijd door Jezus die ons heeft uitgedaagd an- deren te zien 
als onze naasten en hen lief te hebben als onszelf.' 

In vier bijeenkomsten wil ik dit boek met belangstellenden lezen en bespreken. 
Het is een belangrijk boek, omdat het geschreven is vanuit het perspectief van de 
Palestijnse christenen, een bedreigde bevolkingsgroep. Isaac confronteert ons 
westerse christenen, vanuit een doorleefd geloof en met een beroep op het 
evangelie, met indringende vragen. 

Via de uitgever kan ik zorgen voor 25% korting op het boek (wordt dan €15,00). 

De avonden zijn gepland op woensdagen 4 en 25 oktober; en op 15 en 29 no- 
vember, 19.30 – 21.30 uur. 

Graag opgave bij ds. Bert Altena. 


